
 

 

Verslag reis naar Egypte 29/05/11 tot 05/06/11 

 

Brothers en Daedalus 

--------------------------- 

Ons vertrek 

--------------- 

Een jaar geleden maakten we nog wilde plannen over een reis naar de Brothers,…………ondertussen 

hebben we, pv‟s geschreven, bikinilijnen gewaxt, mensen verzorgt, beleggingen gedaan,  tegels 

verkocht, auto‟s verzet, spieren gekweekt, het zwembad gerund, keukens geplaatst, branden geblust, 

leningen afgesloten, huizen getekend, gebouwd en verbouwd,  ja het was een druk jaar, maar nu, nu 

staan we hier op de parking in Oostende, het is zondagmorgen 29 mei, ongeveer 11 uur, we hebben even 

moeten rondrijden om een parkingplaatsje te vinden, we waren vergeten dat het Oostende voor anker 

was, en blijkbaar trekt dat wat toerisme naar de kust.  

Iedereen is ruim op tijd en we verzamelen bij de bus ( International Tours)  

Na het inladen van onze bagage, nemen de thuisblijvers kussend en knuffelend afscheid en kunnen we        

                                                                                                         
vertrekken  richting Zaventem, na een kwartiertje nog even stoppen aan de Lac van Loppen om Marc op 

te halen en ja, nu zijn we echt weg. 

Het is ondertussen 12u15 en we zijn al in Zaventem, oeps ik was even ingedommeld zeker, het was een 

zachte rit in de luxebus van Stefaan, nog even gapen, onze 

beentjes en armen uitstrekken, we sleuren onze valiezen 

en zakken de luchthaven binnen, en gaan op zoek 

naar ……. een wc voor de dames 

Aan de balie aangekomen vernemen we spijtig 

genoeg dat onze vlucht  2 uur vertraging heeft opgelopen, mo 

ghoow zegh, en we waren zo mooi op tijd,….. in het 

vervolg komen we 2 uur later zo hebben we geen” retard” 

Als troost krijgen we een drankbonnetje ter waarde van 3 

euro, joepie, vlug op zoek naar de taxfreeshops en direct 

alles uitgeven! 

We hebben nu ruim de tijd om te beslissen welke drank en snoep we mee gaan nemen op onze tocht. 

Nu nog even door de metaaldetector en we zijn bijna vertrokken, 

oei,………….alarm….moet er iemand zijnen Albert 

uidoen……nee het is Chris Cracco die de  luchthaven even in rep 

en roer zet, wist hij veel dat zijn overlevingsmes, die hij bij een 

vorige reis door de jungle in deze reistas had gestoken, er blijkbaar 

nog altijd in stak, o.k …afgeven aan de vriendelijke meneren met de 

schietijzers, en de zaak is opgelost. 

Het is ondertussen bijna 18 hr en we zitten op het vliegtuig, 

vertrekkensklaar, we wachten tot er nog iets misgaat, maar 

tevergeefs, we vertrekken naar Hurghada. 

Vier en een half uur alternerend van linker naar rechter bil komen we aan op de luchthaven van 

Hurghada, al wie een reispas heeft negeert de Egyptische reisleider en koopt een zegeltje in het 

bankkantoortje aan de linkerkant van de grote hal, wie nog met een gewone Belgische pasport reist is 5 

euro extra kwijt, cultuurbijdrage waarschijnlijk om verfraaiingwerken uit te voeren aan de woestijn. 

Rond 23hr15 hebben we onze bagage en haasten we ons naar buiten waar iemand van de Greenforce ons 

staat op te wachten. We kijken goed dat al onze bagage word ingeladen en we zijn vertokken voor een 4 

uur durende rit naar Marsa Alaam. 

Na anderhalf uur rijden stoppen we voor een plaspauze in quesair,  het cafeetje noemt Morgana, drankje 

ongeveer 1 euro. 

Terug in de bus,  gezellig wat siteseeing tijdens de nacht, en links zie u het bootje op het plein,… 2 

minuten later………en links ziet u het bootje op het plein,……….5 minuten later………en rechts ziet u 

het zelfde bootje op het plein,……ok ok maar nu graag naar Marsa Alaam alstublieft,  eerst benzine 

vinden zegt de chauffeur , ja goed maar alles is gesloten behalve de kapper. 



 

 

Dan maar doorrijden tot we zonder naft vallen, uiteindelijk toch benzinestation gevonden maar spijtig 

genoeg gene electriek om pomp te laten werken, staat daar toch nog een emmertje vuile naft op de grond 

zeker, even onderhandelen met de plaatselijke verantwoordelijke, vlug een trechtertje maken van een 

bijna leeg waterflesje en het overgieten van de benzine kan beginnen, ik schat ne lieter of 5, hopelijk juist 

genoeg om in de haven te geraken,  

3hr40 t‟is gelukt, we zijn in de haven van Marsa Alaam,even dachten we onze sterke drank op te offeren 

om er te geraken, maar dat is niet nodig gebleken, in de verte zien we de greenforcers al naar ons 

zwaaien. 

Met de zodiac komen ze ons halen , 2 minuten later zitten we al op de Greenforce 2. 

Vanaf nu zijn we in congé. 

Maar eerst,……. eerst bagage wegbergen,duikmateriaal in orde zetten, een stukje eten,  ho kijk de zon 

komt al op, we gaan zodadelijk met de boot vertrekken, 

briefiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing,  Ashraf heet ons welkom, en brieft ons 

over de organisatie aan boord, het weer, het schip, de veiligheid etc.………………daarna nog enkele 

uurtjes rusten en klaar  maken  voor de eerste duik. 

Zoals de meeste mensen weten is de vorige Greenforce 2 op een rif gelopen, zodat we nu op de nieuwe 

versie zitten, deze werd in een haast gekocht(in occasie) omdat de geleasde ( New Deal) boot plots 

verkocht werd door de eigenaar en nu ergens in Soedan rond vaart. 

De nieuwe boot noemt New Dream, is 30 meter lang en voorzien van 2 skania motors van elk 400 pk. Er 

zijn ook 2 generatoren en 1 compressor aan boord. 

 

 

 

1
ste

 duik om 11 uur 

------------------------ 

30/05/2011 

Shaab Marsa Alam 

Na een uurtje varen vanuit de haven van marsa Alam komen we aan bij deze duikplaats, het is een rif van 

ongeveer 300 meter lang  100 meter breed en enkele pinacles, ongeveer 10 jaar geleden is hier een 

Duitse duikersboot in brand gevlogen en gezonken juist voor de grote pinacle, verder zijn er enkele 

grotjes en met wat geluk kom je hier witpunt rifhaaien tegen. 

 

Omdat dit onze chekdive is en  de meeste  deze duikstek niet kennen blijven ze in de buurt van de gids 

Mohamed, na een half uur staan de meeste met tegenzin alweer terug op de boot en zit de eerste duik er 

voor hun al op, anderen die hier al hadden gedoken tijdens vorige reizen konden zien hoe jaar na jaar het 

wrak van het houten schip langzaam maar zeker aan het verdwijnen is, binnen 10 jaar zal er van dit wrak 

niet veel meer overblijven. Duizenden glasvisjes komen zich hier verschuilen tussen en onder de spanten, 

maar ook krokodilvissen, pijlstaartroggen en barracuda‟s kom je hier regelmatig tegen. 

 

  2
de

 duik 16 uur 

-------------------- 

 

Elphinstone reef 

Wie heeft nog niet van dit rif gehoord, het is waarschijnlijk het mooiste rif van de Rode zee, de 

baarmoeder van duizenden vissoorten, napoleons, murenen, stone Fish, noem maar op, vooral bekend 

voor het spotten van haaien op de noordpunt van dit rif, in de stroming tussen 40 en 50 meter diepte, ze 

zijn er allemaal,, witpuntrifhaaien, hamerhaaien, oeanic white tip, voshaai en bij het eindigen van de duik 

maakt een grijzehaai nog een paar toertjes rondom ons om dan uiteindelijk uit het zicht te verdwijnen, 

Emmy die al aan boord was heeft enkele mooie foto‟s kunnen nemen toen de haai aan de oppervlakte 

kwam. 

 

3
de

 duik 19u45 

------------------ 

 

Nachtduik op Abu Dabad 

 

Nu is het moment om de befaamde Greenforce lampen te testen, vanaf nu zijn er alleen nog LED lampen 

die veel licht geven en weinig verbruik. Er heerst altijd zo‟n speciale sfeer bij een nachtduik, zowel 

boven als onder water, het is ultiem genieten van de natuur en alles wat er te zien valt  waaronder, een 

sterrekijker, sepia, schildpad, grote rondzwemmende murene(ik hoop dat mijn lamp nu niet uit gaat) een  



 

 

egelvis,…etc… werden gespot. 

Bij het bovenkomen kunnen we genieten van een prachtige hemel met ontelbare sterren. 

 

 

31/05/2011 

We varen de nacht door om tot de Brothers te geraken, onze eerste duik daar is gepland voor 6 uur. 

Voor de meeste is dit de eerste keer duiken op de Brothers, zelfs voor Rudy die nu al meer dan 5000 

duiken heeft is dit een eerste kennismaking met deze duikstek. Onze boot legt aan op Big Brother rond 4 

uur, tegen 5 uur worden we al gewekt om ons klaar te maken voor de eerste Brotherduik. 

 

 

Driftduik 

----------- 

Om kwart na zes liggen we al in het water, we werden aan de noordkant van dit rif gedropt, de stroming 

is hier zodanig sterk dat we onmiddellijk oostelijk drijven we hebben er alle moeite mee om de 

afgesproken route langs de westkant te volgen zodat  we verplicht zijn ons aan alles vast te houden wat 

er niet gevaarlijk uitziet en ons zo door de stroming te trekken, Even waren we Youri uit het oog verloren, 

achteraf bleek dat hij zijn „vin” verloren was, gelukkig is deze enkele meters verder blijven steken achter 

het koraal. De groep van Rudy, Patrick, Sven, Rik en Chris konden zich na de dropping snel naar het 

wrak AIDE op -40 laten zakken waar er minder stroming stond. 

Carin die géén handschoenen aanhad greep zich vast aan vuurkoraal en zou er nog veel hinder van 

ondervinden bij de volgende duiken. 

We driften langzaam langs het wrak “NUMIDIA”, scholen tonijn zwemmen langzaam tegen stroom 

langs ons heen, verder zijn er prachtige waaierkoralen, er zijn ook honderden trompetvissen die altijd 

dicht in onze buurt blijven, sommige zwemmen minuten lang met ons mee naast onze duikfles. 

 

Om 10u30 worden we gedropt een vijftigtal meter voor de vorige dropping en zakken meteen af naar het 

AIDE wrak, behalve dit wrak zien we ook nog een witpunt rifhaai, schildpad en verschillende murenen, 

napoleon etc… 

 

Behalve onder water kan je hier ook boven water interessante dingen bekijken, zo bezochten we op 

aanraden van Alain de vuurtoren op dit stukje rif in het midden van Rode Zee, volgens Alain is hier een 

winkeltje met T-shirts en moet je dus geld mee nemen , als je Alain een beetje kent weet je dat je niet 

alles mag geloven wat hij zegt, ……maar deze keer had hij gelijk, er is wel degelijk een 

souvenirwinkeltje op dit rif. We kopen T-shirts, bezoeken de vuurtoren, nemen foto‟s en genieten van het 

zicht en de vaste grond. 

 

Rond 16 uur doen we  nog een derde duik op Big Brother, daarna vertrekken we iets zuidelijker naar 

Small Brother 

 

Small Brother 

------------------ 

 

1/06/11 

 

 

„s morgens tijdens de eertste briefing, tijdens een ruwe zee, was er even paniek aan boord toen een 

losgeslagen boot ons op een haar  na miste en zich niet in onze flank boorde, iedereen rende naar buiten 

in een poging deze 30 of 40 tonner tegen te houden, de kapitein van het losgeslagen schip kon de motor 

nog net op tijd starten en volle kracht achteruit slaan,………oef, deze ramp is maar net afgewend, we 

dachten echt dat we letterlijk naar de haaien gingen.  

 

Om 20 voor 6 doen we hier onze eerste duik, hier worden enkele haaien gespot,  we doen nog 2 duiken 

om 9 en 14u15. 

S‟avonds vertrekken we nog naar Daedalus. 

 

 

2/06/11 

 

DEADALUS REEF 



 

 

 

1
ste

 duik rond 6 uur gedropt oostkant van het rif, het is de bedoeling in den bleu te gaan hangen totdat we 

de haaien zien passeren, Het is voor ons een nieuwe manier van duiken en verschild enorm met onze 

gewone duiken waar we altijd de bodem afspeuren naar iets om te filmen of te fotograferen, soms word 

ons wachten beloont door het zien van haaien en tonijnen. 

 

Diegenen die onder de boot nog voort gedoken hebben zagen een voshaai  langs komen, een barracuda 

hing onder de kiel van onze boot, 

deze werden  natuurlijk 

gefotografeerd door Rudy. 

 

Marc heeft zijn duik vroegtijdig 

moeten afbreken en is met de 

zodiak terug naar de boot 

gebracht, aan boord is hij even aan 

de zuurstof gaan hangen uit 

voorzorg, verder speelde zijn voet 

ook parten bij het duiken als er 

flink tegen stroom moest gepalmd 

worden. 

Vandaag zal hij alvast niet meer 

duiken!                                                                                                

Tussen duik 2 en 3 bezoeken we 

hier ook nog de vuurtoren, ook 

hier kan je T-shirts kopen, na het beklimmen en afdalen van de torentrappen worden we spontaan door de 

vuurtorenwachters uitgenodigd om iets te komen drinken en waterpijp te roken op hun uniek terras, 

geheel gratis by the way. Ik drink alvast “karkadé”. 

 

Deze wachters zitten om de 2 maand op een andere vuurtoren, dit kan zowel op zee als aan land zijn.  

 

 

 
 

De zodiak die ons tot hier bracht is aan het oude staketsel aan een nagel blijven hangen, 

pfffffffffffffffffff, maar enkele uren later was hij alweer hersteld. 

 



 

 

 

S‟ avonds vertrekken we alweer naar Elphinstone reef,  

 

 

3/06/2011 

Elphinstone Reef 

---------------------- 

 Vrijdagmorgen 1
ste

 duik, dropping op noordpunt van het rif, we zien enkele vos-en hamerhaaien die 

rond deze punt zwemmen. 

De groep van Patrick, Sven en Johan kwamen de haaien tegen op - 45 m, 

 bij de tweede duik op dezelfde plaats ging Rudy als een pijl naar -52 m om de visjes te fotograferen, met 

succes. 

 

Voor de derde duik vertrekken we naar Abu Dabab Naba, 

We zien er een schildpad, napoleon, octopus etc…….. 

Diegenen die nog fit en gezond waren deden nog een nachtduik op deze plaats, zij zagen alvast een mooie 

Spaanse danseres. 

 

4/06/2011 

Schaab Marsa Alam 

------------------------- 

Ondertussen is het Zaterdag, en is dit onze laatste duikdag, 

Voor onze eerste duik worden we gedropt op de oostzijde van 

het rif, bij deze dropping krijgt Marilyn  

spijtig genoeg een duikfles van iemand uit de 2
de

 zodiak op haar 

hoofd en moet zij de duik vroegtijdig afbreken, later blijkt dat 

ze een hersenschudding heeft. Bij deze duik heeft bijna 

iedereen constant tegen de stroming moeten palmen, wel goed 

voor de conditie natuurlijk. 

 

Tijdens de 2 de duik genieten we nog van de laatste momenten 

onder water, we bezoeken het wrakje, we zien zelf een duiker 

met een vlag van Standard voorbij zwemmen, tot op vandaag 

hebben wij géén idee wie dit zou kunnen zijn, waarschijnlijk 

van een andere boot met Walen, aan het grotje zien we nog een 

kleine witpunt rifhaai die zich onder de rotsen verbergt. 

 

Voila het duiken zit erop, nu nog naar de haven, alle 

duikspullen laten drogen en beginnen in pakken. 

Zondag nog met het busje naar Hurghada, het vliegtuig op en België “here we come” 

 

We beginnen alvast onze volgende duikreis te plannen, doei,tot een volgende keer, 

Mich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




